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ĐỀ ÁN
Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Nậm Nhùn

huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Huyện Nậm Nhùn được thành lập theo Nghị quyết số 71/NQ-CP, ngày 02/11/2012 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Lai Châu; diện tích tự nhiên 138.809,39 ha, dân số hơn 27 nghìn người, có 11 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn trực thuộc.
Thị trấn Nậm Nhùn là một trong những đơn vị hành chính có ý nghĩa chiến lược quan trọng trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, là trung tâm giao lưu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện, là đầu mối giao thông liên huyện, liên xã, liên tỉnh. Hiện nay thị trấn Nậm Nhùn có 22 tuyến đường chính đã được cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới theo quy hoạch.

Hiện nay, người dân ở đây vẫn gọi tên đường, tên phố theo thói quen, chưa được đặt tên một cách khoa học, khiến những người đi đường, nhất là người nơi khác đến gặp nhiều khó khăn khi tìm địa chỉ. 

Việc đặt tên các tuyến đường của thị trấn Nậm Nhùn là việc làm hết sức cần thiết, nhằm chỉnh trang đô thị, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh; làm cơ sở cho việc đặt tên các ngõ, ngách, gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch, kinh tế, văn hóa, xã hội. Việc đặt tên các tuyến đường, công trình công cộng cũng nhằm tôn vinh những anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, các nhà chính trị - quân sự lỗi lạc, qua đó giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước ở địa phương.
Vì vậy, việc đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Nậm Nhùn là việc làm hết sức cần thiết, khách quan nhằm chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. 
II. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
1. Những căn cứ pháp lý
- Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
- Thông tư số 36/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số Điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP.
2. Giải thích từ ngữ:

Theo quy định tại Điều 3 quy chế đặt, đổi tên đường phố ban hành kèm theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ quy định như sau:

- Đường: là lối đi được xác định trong quy hoạch đô thị có quy mô lớn về chiều dài, chiều rộng gồm các trục đường chính trên địa bàn đô thị, các tuyến vành đai, liên tỉnh. 

- Phố: là lối đi lại được xác định: Hai bên phố thường có các công trình kế tiếp nhau như nhà ở, cửa hàng, cửa hiệu.

- Ngõ: là lối đi lại nhỏ từ đường, phố vào các cụm dân cư đô thị.

- Ngách: là lối đi lại hẹp từ ngõ vào sâu trong các cụm dân cư.

- Công trình công cộng bao gồm: Quảng trường, Công viên, Vườn hoa, cầu, bến xe, công trình văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao, y tế, giáo dục; công trình phục vụ du lịch, vui chơi giải trí.

III. NHỮNG NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC, YÊU CẦU ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ
1. Nguyên tắc chung
- Việc đặt tên đường, phố, công trình công cộng phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT, ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ và Quy chế này. 

 - Tất cả các đường, phố, công trình công cộng trong thị trấn Nậm Nhùn được xây dựng theo quy hoạch đô thị, được sử dụng ổn định thì được xem xét đặt tên. Việc đặt tên đường, phố phải mang tính khoa học gắn với lịch sử, văn hóa, ổn định lâu dài, thuận tiện cho công dân. Tên danh nhân, sự kiện, địa danh được lựa chọn để đặt tên đường phải thực sự tiêu biểu, rõ ràng. Cần ưu tiên những sự kiện lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, danh nhân tiêu biểu của địa phương. Khi đặt tên phải căn cứ vào vị trí, cấp độ, tính chất, quy mô của đường, phố để đặt tên cho tương xứng với ý nghĩa, tầm quan trọng của danh nhân, địa danh, di tích, danh thắng, sự kiện lịch sử, phong trào cách mạng đã được chọn.

- Không đặt tên đường, phố bằng các tên gọi khác nhau của một danh nhân trên cùng một địa bàn đô thị. Không dùng tên nhân vật, tên sự kiện lịch sử chưa được xác định rõ ràng hoặc còn đang tranh luận và các tên không có ý 
nghĩa, tên có ý nghĩa dung tục để đặt tên cho đường, phố.

2. Nguyên tắc cụ thể

Những tuyến đường được xác định trong quy hoạch đô thị có quy mô lớn về chiều dài đường, chiều rộng đường, giao với các tuyến đường trong đô thị được đặt tên là đường. Những tuyến đường có quy mô nhỏ, ngắn, phục vụ đi lại trong một bộ phận dân cư thì đặt tên phố.

Tên các danh nhân cùng thời kỳ lịch sử hoặc cùng lĩnh vực hoạt động được nghiên cứu ưu tiên đặt gần nhau, tạo thành các cụm trên đường có liên quan.

Tên các nhân vật lịch sử gắn liền với các sự kiện lịch sử hoặc địa danh diễn ra lịch sử được nghiên cứu, ưu tiên đặt các đường gần nhau hoặc kế tiếp nhau theo cùng một tuyến.

Các địa danh lịch sử gắn với sự kiện lịch sử, các địa danh trước là đơn vị hành chính được nghiến cứu, ưu tiên đặt tên cho đường đi qua địa danh đó.

Không gây xáo trộn về tâm lý, xáo trộn về mặt quản lý như thay đổi giấy tờ tùy thân, giấy tờ giao dịch kinh tế, văn hóa hộ khẩu không cần thiết.

3. Phương thức thực hiện.
- Việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng có thể lựa chọn một trong các phương thức sau: Tên danh nhân, nhân vật lịch sử; tên địa danh; tên di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; tên sự kiện lịch sử, cách mạng, kháng chiến; danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hóa, xã hội.

- Ưu tiên lựa chọn tên các danh nhân, nhân vật được sinh ra tại Lai Châu hoặc là người địa phương khác có cuộc đời sự nghiệp gắn bó với huyện Nậm Nhùn cũng như tỉnh Lai Châu, những địa danh, sự kiện lịch sử tiêu biểu của huyện Nậm Nhùn và tỉnh Lai Châu.

4. Yêu cầu đặt tên đường, phố.
- Tên danh nhân, nhân vật lịch sử được chọn phải là người tiêu biểu trong những người nổi tiếng, có đức, có tài, có nhiều đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương Nậm nhùn, tỉnh Lai Châu và đất nước Việt Nam.

- Tên di tích lịch sử văn hoá, danh lam, thắng cảnh được chọn phải là những di tích, danh thắng tiêu biểu, quen thuộc với Nhân dân huyện Nậm Nhùn và đã được xếp hạng theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá.

- Tên các sự kiện lịch sử, phong trào cách mạng, kháng chiến phải là những sự kiện lịch sử, phong trào cách mạng và những chiến thắng chống xâm lược tiêu biểu đã được ghi nhận trong lịch sử huyện Nậm Nhùn, lịch sử tỉnh Lai Châu và ăn sâu vào tiềm thức của Nhân dân.

- Danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hóa, xã hội là những danh từ chung như: Độc lập, Tự do, Dân chủ, Thống nhất, Giải phóng ... Những danh từ đó đều có thể sử dụng để đặt tên đường, tên phố thị trấn Nậm Nhùn.

IV. ĐẶT TÊN 19 TUYẾN ĐƯỜNG VÀ 3 PHỐ
19 đường gồm các đường sau:

1. Đường Nguyễn Trãi: 
Là đoạn đường tỉnh lộ 127, có điểm đầu giao với đường Quảng Trường (tại nút N16/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Giáo dục - Y tế và Thương mại - Dịch vụ huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), điểm cuối là cổng chào đầu huyện, chiều dài 2.278m, chiều rộng 13,5m.
Nguyễn Trãi: Tên húy, tên gọi khác: Hiệu Ức Trai.


Quê quán: Chi Ngại, Phượng Sơn, Lạng Giang (nay thuộc Chí Linh, Hải Dương).

Niên đại: 1380 - 1442.



Chức nghiệp: Danh sỹ, công thần của Vua Lê Thái Tổ.


Công trạng: Ông là con trai của Nguyễn Ứng Long (Nguyễn Phi Khanh)
và bà Trần Thị Thái (con gái Trần Nguyên Đán). Thi đỗ Thái học sỹ năm 1400, từng làm quan dưới triều đại nhà Hồ. Sau khi đất nước bị giặc Minh cai trị, Nguyễn Trãi tham gia cuộc khởi nghĩa Lam
Sơn do Lê Lợi lãnh đạo. Ông trở thành mưu sĩ của nghĩa quân Lam Sơn trong
việc bày mưu, tính kế và soạn thảo các văn bản ngoại giao với quân Minh. Ông
là khai quốc công thần và là Văn thần có uy tín thời đầu nhà Hậu Lê. Đến năm 1442, toàn thể gia tộc bị tru di tam tộc trong vụ án “Lệ chi viên”. Đến năm 1446, Vua Lê Thánh Tông xuống chiếu giải oan cho ông. Nguyễn Trãi cũng là một nhà văn, nhà tư tưởng lớn của Việt Nam. Ông nằm trong danh sách 14 anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất ở Việt Nam, là Danh nhân văn hóa của Việt Nam và Thế giới.

2. Đường Lê Thái Tổ: 
Là đường Quảng Trường, có điểm đầu là Quảng Trường, điểm cuối giao với đường tỉnh lộ 127 (tại nút N33/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Giáo dục - Y tế và Thương mại - Dịch vụ huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) chiều dài 2.298m, chiều rộng 36m.

Năm 1428, sau khi chiến thắng quân Minh, Lê Lợi lên ngôi vua, đổi miếu hiệu là Lê Thái Tổ và bắt tay xây dựng một triều đại phong kiến Đại Việt hưng thịnh đầu thế kỷ XV. Thế nhưng, đến năm Thuận Thiên thứ 4 (năm 1431), Đèo Cát Hãn là thổ ty châu Ninh Viễn lại tỏ ra không chịu khuất phục mà câu kết với bọn Kha Đốn (hay còn gọi là Kha Lại - một viên quan phản nghịch đang chống lại vua Ai Lao) đánh chiếm vùng đất Mường Muổi (nay là huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), chém giết nhiều người dân vô tội. Mặc dù vua Lê Lợi đã nhiều lần đem lời tín nghĩa, giảng dụ ân cần, hứa phong cho tước cao, được hưởng lộc hậu, nhưng Đèo Cát hãn vẫn không quy hàng.

Hiểu được tầm quan trọng của miền Tây Bắc đối với lãnh thổ tổ quốc và sự an nguy của đất nước, Vua Lê Thái Tổ đã đích thân mang quân lên dẹp loạn. Sau khi dẹp yên quân phiến loạn vùng biên ải, để đánh dấu sự kiện này Vua Lê đã làm bài thơ và cho khắc trên vách núi Pú Huổi Chỏ bên bờ bắc sông Đà huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu để lưu lại cho muôn đời sau (sử cũ gọi là bia cổ hoài lai).

3. Đường Phan Đình Giót: 
Là đường N5, có điểm đầu giao với đường D9 (tại nút N27/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Giáo dục - Y tế và Thương mại - Dịch vụ huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), điểm cuối giao với đường tỉnh lộ 127 (tại nút N34/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Giáo dục - Y tế và Thương mại - Dịch vụ huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), chiều dài 438m, chiều rộng 13,5m.
Anh hùng Liệt sĩ Phan Đình Giót (1922-13/3/1954), Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân (truy phong; 31/3/1955), Khi hy sinh anh là Tiểu đội phó bộ binh Đại đội 58, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Huân chương Quân công hạng Nhì.

Gia đình anh Phan Đình Giót rất nghèo. Bố bị chết đói. Anh phải đi ở từ năm 13 tuổi cực nhọc, vất vả. Cách mạng tháng Tám thành công, anh tham gia tự vệ chiến đấu, đến năm 1950, anh xung phong đi bộ đội chủ lực. Trong cuộc sống tập thể quân đội, Phan Đình Giót luôn tự giác gương mẫu về mọi mặt, hết lòng thương yêu giúp đỡ đồng đội, sẵn sàng nhận khó khăn về mình, nhường thuận lợi cho bạn nên được đồng đội mến phục. Phan Đình Giót tham gia nhiều chiến dịch lớn như: Trung Du, Hoà Bình, Tây Bắc, Điện Biên Phủ.

Mùa đông năm 1953, đơn vị anh được lệnh tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Hành quân gần 500 km, vượt qua nhiều đèo dốc, mang vác nặng nhưng đồng chí vẫn kiên trì, giúp đồng đội về tới đích. Trong nhiệm vụ xẻ núi, mở đường, kéo pháo lên đèo xuống dốc vào trận địa rất gay go gian khổ, anh đã nêu cao tinh thần gương mẫu, bền bỉ và động viên anh em kiên quyết chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên.

Chiều ngày 13/3/1954, quân ta nổ súng tiêu diệt Him Lam. Cả trận địa rung chuyển mù mịt sau nhiều loạt pháo ta bắn chuẩn bị.

Các chiến sỹ đại đội 58 lao lên mở đường, đã liên tiếp đánh đến quả  bộc phá thứ tám. Phan Đình Giót đánh quả thứ chín thì bị thương vào đùi nhưng vẫn xung phong đánh tiếp quả thứ mười. Quân Pháp tập trung hoả lực trút đạn như mưa  xuống trận địa ta. Đồng đội bị thương vong nhiều.

Lửa căm thù bốc cao, anh lao lên đánh liên tiếp hai quả nữa phá toang hàngrào cuối cùng, mở thông đường để đồng đội lên đánh sập lô cốt đầu cầu. Lợi dụng thời cơ địch đang hoang mang, Phan Đình Giót vọt lên bám chắc lô cốt số 2, ném thủ pháo, bắn kiềm chế cho đơn  vị tiến lên. Anh lại bị thương vào vai, máu chẩy đầm đìa. Nhưng bất ngờ từ hoả điểm lô cốt số 3 của lính Pháp bắn rất mạnh vào đội hình ta. Lực lượng xung kích bị ùn lại, Phan Đình Giót cố gắng lê lên nhích dần đến gần lô cốt số 3 với ý nghĩ cháy bỏng, duy nhất là dập tắt ngay lô cốt này. Anh đã dùng hết sức mình còn lại nâng tiểu liên lên bắn mạnh vào lỗ châu mai, miệng hô to: “Quyết hy sinh…vì Đảng…vì dân!!..” rồi rướn người lấy đà, lao cả  thân mình vào bịt kín lỗ châu mai địch. Hoả điểm lợi hại nhất của quân Pháp đã bị dập tắt, toàn đơn vị ào ạt xông lên như vũ bão, tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam, giành thắng lợi  trong trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Trước khi hy sinh, Phan Đình Giót đã được Tiểu đoàn, Đại đoàn khen thưởng 4 lần.
4. Đường Trường Chinh:
Là đường D3, có điểm đầu là đầu cầu Nậm Bắc (cũ), điểm cuối giao với đường Quảng Trường (tại nút N15/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Giáo dục - Y tế và Thương mại - Dịch vụ huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), chiều dài 466m, chiều rộng 13,5m.

Lý do đặt tên: Việc đặt tên đường Trường Chinh nhằm tôn vinh vị anh hùng cách mạng cố Tổng Bí thư Trường Chinh.

Đồng chí Trường Chinh (tên thật là Đặng Xuân Khu) sinh ngày 09/02/1907. Đồng chí quê ở xã Xuân Hồng huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Năm 1927, đồng chí gia nhập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Cuối năm 1936, đồng chí là đại biểu của Đảng cộng sản Đông Dương trong Uỷ ban Mặt trận dân chủ Bắc Kỳ. Năm 1940, đồng chí là chủ bút báo Giải Phóng.
Tại Hội nghị lần thứ bảy, đồng chí được cử vào Ban chấp hành trung ương Đảng. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ tám tháng 05/1941, đồng chí Trường Chinh được cử làm Tổng bí thư của Đảng. Đêm ngày 09/03/1945, đồng chí chủ trì Hội nghị Thường vụ Trung ương mở rộng, ra chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. 
Vào tháng 02/1951, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương được bầu họp chính thức trong một Đại hội đại biểu toàn quốc.
Năm 1958, đồng chí Trường Chinh làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học Nhà nước. Năm 1976, đồng chí được bầu làm chủ tịch Uỷ ban dự thảo hiến pháp của Quốc hội. Ngày 17/07/1986, Ban chấp hành trung ương Đảng họp phiên đặc biệt, đồng chí Trường Chinh được bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư thay đồng chí Lê Duẩn từ trần ngày 10/07/1986.
Tháng 12 -1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đồng chí được suy tôn làm cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Đồng chí Trường Chinh qua đời ngày 30/09/1988. Đồng chí đã được Nhà nước tặng Huân chương Sao vàng và nhiều huân chương cao quý khác.
5. Đường Lê Duẩn: 
Là đường D2, có điểm đầu giao với đường N1 (tại nút N3/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Giáo dục - Y tế và Thương mại - Dịch vụ huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), điểm cuối giao với đường Quảng Trường (tại nút N8*/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Giáo dục - Y tế và Thương mại - Dịch vụ huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), chiều dài 339m, chiều rộng 13,5m.

Lý do đặt tên: Việc đặt tên phố Lê Duẩn nhằm tôn vinh vị anh hùng cách mạng cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Đồng chí Lê Duẩn (tên thật là Lê Văn Nhuận) sinh ngày 07/04/1907. Đồng chí quê ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Năm 1928, đồng chí tham gia Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội. Năm 1930, đồng chí là một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng cộng sản Đông Dương.
Năm 1937, đồng chí giữ chức Bí thư xứ uỷ Trung Kỳ. Năm 1940, đồng chí bị địch bắt và kết án 10 năm tù. Năm 1946, đồng chí ra Hà Nội. Cuối năm 1946, Trung ương cử đồng chí vào lãnh đạo cuộc kháng chiến ở Nam Bộ.
Từ 1954-1957, đồng chí ở lại miền Nam lãnh đạo phong trào cách mạng. Năm 1957, đồng chí được điều ra trung ương công tác. Năm 1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Năm 1978, đồng chí làm Bí thư Quân uỷ trung ương.
Tháng 12/1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Tháng 03/1982, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, đồng chí Lê Duẩn tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.
Ngày 10/07/1986, đồng chí Lê Duẩn từ trần. Đồng chí đã được tặng thưởng Huân chương Sao vàng và nhiều huân chương cao quý khác.

6. Đường Nguyễn Văn Linh: 
Là đường D1, có điểm đầu giao với đường N1 (tại nút N2/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Giáo dục - Y tế và Thương mại - Dịch vụ huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), điểm cuối giao với đường D9 (tại nút N11/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Giáo dục - Y tế và Thương mại - Dịch vụ huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), chiều dài 428m, chiều rộng 13,5m.

Lý do đặt tên: Việc đặt tên đường Nguyễn Văn Linh nhằm tôn vinh vị anh hùng cách mạng cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.
Đồng chí Nguyễn Văn Linh (tên thật là Nguyễn Văn Cúc) sinh ngày 01-07-1915. Đồng chí quê ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Năm 1929, đồng chí tham gia học sinh đoàn do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lãnh đạo. Ngày 01-05-1930, đồng chí bị thực dân Pháp bắt, bị kết án tù chung thân và đày đi Côn Đảo. Năm 1936, đồng chí được trả tự do. 
Năm 1936, đồng chí được kết nạp vào Đảng cộng sản Đông Dương, hoạt động ở Hải Phòng và Hà Nội. Năm 1939, đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Sài Gòn, sau đó được Đảng điều ra Trung Kỳ để lập lại xứ uỷ Trung Kỳ. Năm 1941, đồng chí Nguyễn Văn Linh bị bắt ở Vinh, bị kết án 5 năm tù và bị đày ra Côn Đảo.
Năm 1945, đồng chí hoạt động ở miền Tây, Sài Gòn - Chợ Lớn với cương vị Bí thư Thành uỷ, Bí thư đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn. Năm 1949-1960, đồng chí là Uỷ viên và quyền Bí thư xứ uỷ Nam Bộ. Năm 1960, tại Đại hội Đảng lần thứ III, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành trung ương Đảng, làm Bí thư, Phó Bí thư Trung ương cục miền Nam.
Năm 1976, đồng chí giữ chức vụ Bí thư thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 12/1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, giữ chức Trưởng ban Cải tạo xã hội chủ nghĩa của trung ương, Trưởng ban Dân vận và Mặt trận Trung ương, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam đến năm 1980.
Năm 1981, đồng chí làm Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 
1982, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Năm 1985, đồng chí được Ban Chấp hành trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị, làm Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.       
Tháng 12/1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam kiêm chức Bí thư Đảng uỷ quân sự trung ương (năm 1987).    
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 06/1991) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 07/1996), đồng chí được tôn vinh làm cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.
Ngày 27/04/1998, đồng chí Nguyễn Văn Linh tạ thế để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân. Đồng chí đã được tặng thưởng huân chương Sao vàng và nhiều Huân chương cao quý khác.

7. Đường Hà Huy Tập: 
Là đường N1, có điểm đầu giao với đường D3 (tại nút N4/ Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Giáo dục - Y tế và Thương mại - Dịch vụ huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), điểm cuối giao với đường D9 (tại nút N11*/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Giáo dục - Y tế và Thương mại - Dịch vụ huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), chiều dài 366m, chiều rộng 13,5m.
Lý do đặt tên: Việc đặt tên đường Hà Huy Tập nhằm tôn vinh vị anh hùng cách mạng cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Đồng chí Hà Huy Tập sinh năm 1902. Quê ở làng Kim Nặc, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên. Năm 1923, tốt nghiệp Cao đẳng tiểu học ở Huế, đồng chí Hà Huy Tập được bổ nhiệm về dạy ở thị xã Nha Trang, rồi lại về dạy tại trường tiểu học Cao Xuân Dục ở Vinh. Tại đây, đồng chí dượ giác ngộ cách mạng.
Năm 1926, đồng chí Hà Huy Tập tham gia Hội Phục Việt. Đồng chí hoạt động tích cực trong phong trào đòi ân xá cho cụ Phan Bội Châu, để tang cụ Phan Châu Trinh, tổ chức học quốc ngữ ban đêm cho công nhân các nhà máy ở Vinh - Bến Thuỷ. Vì thế, đồng chí Hà Huy Tập bị đổi đi dạy ở Quỳ Châu. Đồng chí chống lại quyết định nên đã bị cách chức.
Năm 1927, đồng chí Hà Huy Tập vào hoạt động ở Nam Kỳ. Tháng 07-1928, đồng chí được cử sang Quảng Châu (Trung Quốc) bàn việc thống nhất Đảng. Sau đó, đồng chí được giới thiệu sang học trường Đại học Phương Đông của Quốc tế cộng sản. Năm 1932, học xong, đồng chí tìm cách về nước. Qua Pari, Hà Huy Tập bị chính phủ Pháp trục xuất. Đồng chí sang Bỉ rồi trở lại Liên Xô. Đầu năm 1934, Hà Huy Tập về tới Ma Cao (Trung Quốc), đã cùng với Lê Hồng Phong lập ra ban lãnh đạo Đảng ở hải ngoại. Hà Huy Tập là người chủ trì ban lãnh đạo này và chuẩn bị cho việc triệu tập Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng vào tháng 03/1935.
Tháng 07/1936, đồng chí Hà Huy Tập cùng với đồng chí Lê Hồng Phong triệu tập Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng ở Thượng Hải (Trung Quốc) để bổ sung nghị quyết của trung ương trước tình hình mới. Tại hội nghị này, đồng chí Hà Huy Tập được bầu làm Tổng Bí thư thay đồng chí Lê Hồng Phong. Sau đó, đồng chí trở về Sài Gòn cùng cơ quan Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng trong cả nước. Thời gian này, đồng chí Hà Huy Tập viết sách báo giải thích chính sách mới của Đảng, vạch mặt bọn Tơrôtxkít phản cách mạng.
Ngày 14/07/1938, do một tên phản bội chỉ điểm, đồng chí Hà Huy Tập bị địch bắt và kết án tù. Hết hạn tù, bọn thực dân trục xuất đồng chí về nguyên quán. Ngày 30-03-1940, đồng chí lại bị bắt, đưa vào giam ở Khám Lớn Sài Gòn. Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, ngày 25/08/1941, bọn chúng buộc đồng chí vào tội “chịu trách nhiệm tinh thần về cuộc khởi nghĩa này” và tuyên bố xử tử hình. Trước toà, đồng chí Hà Huy Tập đã trả lời: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc, nếu còn sống tôi vẫn tiếp tục hoạt động!”

Ngày 26/08/1941, đồng chí bị xử bắn tại Hóc Môn (Gia Định) cùng với các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đăng Lưu. Là một nhà nho yêu nước theo cách mạng, đồng chí Hà Huy Tập đã thể hiện nhân cách cao cả của một người luôn trung thành với lý tưởng cách mạng, chiến đấu hy sinh vì cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Đồng chí là một trong những nhà hoạt động nổi tiếng góp phần không nhỏ vào thành công của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945.
8. Đường Lê Hồng Phong
Là đường D1*, có điểm đầu giao với đường N1 (tại nút N2*/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Giáo dục - Y tế và Thương mại - Dịch vụ huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), điểm cuối giao với đường D1 (tại nút N7/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Giáo dục - Y tế và Thương mại - Dịch vụ huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), chiều dài 152m, chiều rộng 13,5m 
Lý do đặt tên: Việc đặt tên đường Lê Hồng Phong nhằm tôn vinh vị anh hùng cách mạng cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Đồng chí Lê Hồng Phong sinh năm 1902 (có tài liệu ghi 1900). Quê ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Sau khi đỗ bằng sơ học, đồng chí Lê Hồng Phong làm thư ký cho một hiệu buôn của người Hoa kiều tại Vinh. Ít lâu sau, đồng chí Lê Hồng Phong được đồng chí Phạm Hồng Thái, công nhân nhà máy Xi pha, giới thiệu vào học nghề thợ máy. Hai đồng chí đã vận động, giác ngộ công nhân đấu tranh đòi quyền lợi.
Tháng 01-1924, đồng chí Lê Hồng Phong và Phạm Hồng Thái sang Thái Lan rồi sang Quảng Châu (Trung Quốc) cùng với đồng chí Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn thành lập Tâm Tâm xã. Cuối năm1924, đồng chí được Nguyễn Ái Quốc huấn luyện về chủ nghĩa Mác- Lênin và các kinh nghiệm hoạt động quốc tế.. Sau khi tốt nghiệp trường Quân sự Hoàng Phố, năm 1926 đồng chí được cử sang Liên Xô học trường không quân. Lê Hồng Phong tham gia Hồng quân Liên Xô và được phong quân hàm trung tá. Tiếp đó, đồng chí được vào học trường Đại học Phương Đông. Năm 1932, tốt nghiệp được trở về Trung Quốc, bắt mối liên lạc với trong nước và thành lập Ban hải ngoại của Đảng.
Tháng 03-1935, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng diễn ra tại Ma Cao (Trung Quốc), đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Tháng 07 - 1935, đồng chí đi dự Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII và được cử làm uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Quốc tế cộng sản. Tại đây, đồng chí Lê Hồng Phong đã gặp nữ đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và hai người yêu nhau rồi cưới nhau ở Trung Quốc.
Năm 1936, đồng chí Lê Hồng Phong được cử về Việt Nam hoạt động với danh nghĩa là đại diện của Quốc tế cộng sản bên cạnh Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương. Trong thời kỳ mặt trận dân chủ, đồng chí đã viết một số sách giới thiệu Liên Xô và phổ biến đường lối chủ trương của Đảng chống chủ nghĩa phát xít.
Năm 1938, đồng chí bị đế quốc Pháp bắt ở Sài Gòn và kết án 10 tháng tù. Mùa thu năm 1939, hết hạn tù, bọn đế quốc đưa đồng chí về làng quản thúc. Đồng chí chưa kịp liên lạc với Đảng để thoát ly thì bị bọn thực dân Pháp bắt giam lại ở Khám Lớn Sài Gòn rồi đày ra Côn Đảo. Đồng chí bị bọn cai ngục đánh đập tra khảo rất dã man nhưng vẫn không chịu khai báo, một lòng trung thành với Đảng. 

Ngày 06-09-1942, đồng chí Lê Hồng Phong đã hy sinh tại nhà tù Côn Đảo. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, đồng chí đã gắng nói to lên nhắn với đồng chí nằm ở buồng bên cạnh: " Xin chào tất cả các đồng chí. Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng tới giờ phút cuối cùng Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng ở thắng lợi vẻ vang của cách mạng". Cuộc đời hoạt động của Lê Hồng Phong là biểu tượng cho lòng trung thành, ý chí kiên cường, bất khuất của người cộng sản.
9. Đường Võ Nguyên Giáp: 
Là đường trục chính, có điểm đầu giao với đường Quảng Trường (tại nút N2/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), điểm cuối là đầu cầu Nậm Hàng, chiều dài 1.713m, chiều rộng 36m.

Lý do đặt tên: Võ Nguyên Giáp: (1911- 2013): Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Quân uỷ Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam, Đại biểu Quốc hội từ khoá I - khoá VII; Đại tướng đầu tiên của QĐND Việt Nam. 
Sinh ra trong một gia đình nhà nho giàu truyền thống yêu nước ở Lộc Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình, năm 14 tuổi, đồng chí đã giác ngộ và sớm tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1930, đồng chí tham gia phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Năm 1940, được kết nạp vào Đảng. Đầu những năm bốn mươi của thế kỷ XX, được Chủ tịch Hồ Chí Minh dìu dắt, giao nhiệm vụ, đồng chí đã tích cực hoạt động cách mạng, bám dân, bám địa bàn, xây dựng cơ sở, mở lớp huấn luyện quân sự tại căn cứ địa Cao-Bắc-Lạng. Tháng 12/1944, đồng chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của QĐND Việt Nam. Năm 1948, đồng chí được phong quân hàm Đại tướng. Trên các cương vị là Uỷ viên Ban Chấp hành TW, Thường vụ TW Đảng Cộng sản Đông Dương, thành viên Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc, thành viên Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, Tư lệnh Việt Nam giải phóng quân, đồng chí đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 
Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng chí đã trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng. Đặc biệt, năm 1954, đồng chí đã chỉ huy các đại đoàn của Quân đội và các lực lượng tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đánh bại đội quân nhà nghề của thực dân Pháp, làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Sau khi miền Bắc được giải phóng, đồng chí đã tham gia cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân tiến hành xây dựng, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, làm nên những thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với tài năng quân sự kiệt xuất và những đóng góp vĩ đại cho quân sự Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được báo chí thế giới ca ngợi là “vị tướng huyền thoại”, sánh cùng các vĩ nhân trong suốt 2.000  năm qua. Theo GS sử học Phan Huy Lê, "Thân thế, sự nghiệp, cống hiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được ghi vào lịch sử và tạc vào lòng dân như một biểu tượng của sự bất tử". Hội Lịch sử Việt Nam cũng đã xếp Đại tướng là một trong bốn vị danh tướng tiêu biểu nhất của lịch sử nước nhà (cùng với Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Huệ).

10. Đường Thống Nhất: 
Là đường B2, có điểm đầu giao với đường B1 (tại nút N4/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), điểm cuối giao với đường trục chính (tại nút N7/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), chiều dài 318m, chiều rộng 36m.

11. Đường Trần Phú: 
Là đường B3, có điểm đầu giao với đường B2 (tại nút N4/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), điểm cuối giao với đường B2 (tại nút N6/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), chiều dài 832m, chiều rộng 13,5m.

Lý do đặt tên: Việc đặt tên đường Trần Phú nhằm tôn vinh vị anh hùng cách mạng Trần Phú.
Đồng chí Trần Phú (1904-1931) quê xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Bước ngoặt trong cuộc đời cách mạng của Trần Phú là việc Đồng chí được cử sang Quảng Châu bắt liên lạc với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tại đây Trần Phú đã gặp Nguyễn Ái Quốc, được Nguyễn Ái Quốc tin cậy, kết nạp vào Cộng sản Đoàn với tên gọi Lý Quý, được giới thiệu sang học tại Trường đại học Phương Đông ở Mátxcơva. Với công lao và đóng góp to lớn cho cách mạng Việt Nam, Đồng chí Trần Phú đã được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 10 - 1930 bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Đồng chí bị địch bắt ở Sài Gòn ngày 18-4- 193l, trước sự tra tấn và đày ải của kẻ thù Tổng Bí thư Trần Phú đã qua đời vào ngày 6-9-1931.
12. Đại lộ 30/4:
Là đoạn đường B4, có điểm đầu giao với đường B3 (tại nút N5/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), điểm cuối giao với đường trục chính (tại nút N8/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), tổng chiều dài 377m, chiều rộng 36m.
Lý do đặt tên:
30/4: gắn với sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975, thường được gọi là Ngày 30 tháng Tư, Ngày giải phóng miền Nam, Thống nhất Đất nước, đó là sự kiện chấm dứt Chiến tranh Việt Nam khi Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam tiến vào thành phố Sài Gòn, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh cùng nội các tuyên bố đầu hàng vô điều kiện Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngày này là kết quả trực tiếp của Chiến dịch Mùa Xuân năm 1975 và là một mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam.

13. Đường Nguyễn Tuân: 
Là đường B4 nối với một đoạn đường NT9 đi theo hướng cảng nghiêng, có điểm đầu giao với đường trục chính (tại nút N8/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), điểm cuối giao với đường tỉnh lộ 127 tại Km 31 + 800, chiều dài 3.285m, chiều rộng 13,5m.
Nhà văn Nguyễn Tuân sinh ngày 10-7-1910 tại Thành phố Hà Nội, nước Việt Nam. Ông sinh thuộc cung Cự Giải, cầm tinh con (giáp) chó (Canh Tuất 1910). Nguyễn Tuân xếp hạng nổi tiếng thứ 3412 trên thế giới và thứ 3 trong danh sách Nhà văn hiện đại Việt Nam nổi tiếng.

Nguyễn Tuân là một nhà văn nổi tiếng, ông được xem là bậc thầy trong việc sáng tạo và sử dụng Tiếng Việt. Trong các tác phẩm hầu hết thuộc thể loại tùy bút và kí, đây cũng chính là thế mạnh của ông. Phong cách văn chương của Nguyễn Tuân mang một chút độc đáo và phong phú trong ngôn ngữ. Nhà văn Nguyễn Tuân còn sử dụng một số bút danh khác để sáng tác như: Nhất Lang, Thanh Thuỷ, Ngột Lôi Quật, Ân Ngũ Tuyên, Tuấn Thừa Sắc, Thanh Hà, Ngột Lôi Nhật.

Nhà văn Nguyễn Tuân bắt đầu sáng tác từ năm 1935, tuy nhiên các tác phẩm của ông chưa được đánh giá cao. Cho đến năm 1938, Nguyễn Tuân mới gây ấn tượng với một số tác phẩm xuất sắc, điển hình là Vang bóng một thời, Thiếu quê hương, Chiếc lư đồng mắt cua, Một chuyến đi.

Trước cách mạng tháng tám, phong cách sáng tác của ông được gói gọn trọng một chữ "Ngông". Sau cách mạng tháng tám, phong cách sáng tác của Nguyễn Tuân đã có nhiều chuyển biến quan trọng. Các tác phẩm mang giá trị nghệ thuật cao, viết nhiều về đề tài quê hương đất nước, nhân dân lao động trong chiến đấu và sản xuất.
Năm 1996 ông được nhà nước Việt Nam truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật...Ông là một trong 9 tác giả tiêu biểu được đưa vào Sách giáo khoa văn học Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Tuân qua đời ngày 08/07/1987, tại Hà Nội, hưởng thọ 77 tuổi. Ông có tác phẩm nổi tiếng trong đó có tác phẩm “Tùy bút Sông Đà” viết năm1960
14. Đường Tôn Thất Tùng: 
Là đoạn đường TL127, có điểm đầu là cầu Nậm Hàng, điểm cuối là cầu Nậm Nhùn, chiều dài 2.002m, chiều rộng 20,5m.
Giáo sư Tôn Thất Tùng (1912-1982) là bác sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực giải phẫu gan. Ông sinh năm 1912 tại Thanh Hóa và lớn lên ở Huế. Xuất thân từ gia đình quan lại nhà Nguyễn nhưng ông không theo nghiệp học làm quan. Năm 1931, ông ra Hà Nội học tại trường Trung học Bảo Hộ, hai năm sau đó học trường Y khoa Hà Nội, thành viên của Viện Đại học Đông Dương với quan niệm nghề y là nghề "tự do", không phân biệt giai cấp. Một lần phát hiện gan của người bệnh có giun chui ở các đường mật, ông đã nảy ra ý tưởng dùng những lá gan bị nhiễm giun để phẫu tích cơ cấu của lá gan. Liên tiếp những năm sau đó 1935-1939, chỉ bằng con dao nạo thô sơ, ông đã phẫu tích trên 200 lá gan của tử thi để nghiên cứu các mạch máu và vẽ lại thành sơ đồ đối chiếu. Trên cơ sở đó, ông đã viết và bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp bác sĩ y khoa với nhan đề "Cách phân chia mạch máu của gan".
Bản luận án được đánh giá cao và trở thành tiền đề cho những công trình khoa học nổi tiếng của ông. Với bản luận án này, Tôn Thất Tùng đã được Đại học Tổng hợp Paris tặng huy chương bạc.
Khi Tôn Thất Tùng trở thành bác sĩ nội trú ở Bệnh viện Phủ Doãn (tiền thân của Bệnh viện Việt Đức ngày nay), sau nhiều lần cắt gan người chết, ông đề xuất với thầy hướng dẫn về phương pháp của mình. Phương pháp này sau đó được gửi Viện Hàn lâm Phẫu thuật Paris và bị giáo sư đầu ngành công kích dữ dội, vì ý tưởng của Tôn Thất Tùng quá mới.
Mãi đến năm 1952, tại hội nghị Phẫu thuật quốc tế ở Copenhaghen (Đan Mạch) phương pháp cắt gan có quy phạm của ông mới được thừa nhận. Tôn Thất Tùng được giới y học quốc tế chú ý và ca ngợi là "người cha của cắt gan có quy phạm".
Sau này, ông có nhiều cống hiến cho ngành y học Việt Nam trên cương vị Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại khoa (Đại học Y Hà Nội), Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức, Thứ trưởng Bộ Y tế.
15. Đường Lò Văn Hặc: 
Là đoạn đường NT9 đi qua bản Nậm Hàng, có điểm đầu giao với TL127 (tại Km30+100), điểm cuối giao với đoạn đường NT9 (tại đầu cầu Nậm Hàng 2), chiều dài 1.414m, chiều rộng 13,5m.
Ông Lò Văn Hặc là người thủ lĩnh dân tộc Thái vùng Điện Biên đã sớm giác ngộ cách mạng, đi theo Đảng, theo Bác Hồ để bảo vệ “làng trời”, chống lại ách thống trị của thực dân Pháp và tộc trưởng Đèo Văn Long tàn ác. Cuộc đời ông gắn liền với lịch sử chống ngoại xâm và đấu tranh của các dân tộc Tây Bắc, để có một vùng đất tươi đẹp như ngày hôm nay... Lịch sử đấu tranh cách mạng tỉnh Lai Châu còn ghi lại câu chuyện…

	


Sơn La một buổi chiều mùa đông tháng 12/1945, rét táp cỏ cây, rét cháy chuối rừng… Trời đã xẩm tối, ông Ký Phúc, Chủ nhiệm Việt Minh thị xã Chiềng Lề cầm đèn pin lên trại Vệ quốc đoàn tìm gặp đồng chí Ty Nhạ (tức Trần Quý Kiên), đại diện Chính phủ lâm thời hai tỉnh Sơn La - Lai Châu để báo cáo: Ông Lò Văn Hặc ở Điện Biên cùng đoàn tùy tùng 5 người có võ trang vừa tới nhà “Dây thép” xin gặp để báo cáo tình hình quân Pháp về Điện Biên và xin tiếp viện… Buổi sáng hôm sau, tại cuộc làm việc đầu tiên ông Lò Văn Hặc đã nói rõ tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và tàn quân Pháp ở Lào về. Sau khi thống nhất phương án đưa ra là: Đoàn ông Hặc về ngay Điện Biên, bàn cách tổ chức dạy tiếng dân tộc thông dụng cho anh em bộ đội, phổ biến phong tục tập quán và những điều kiêng kỵ khi tiếp xúc với dân. Tới địa phương, yêu cầu ông Hặc tuyển chọn, bổ sung cho mỗi tiểu đội một đồng chí để làm giáo viên dạy tiếng, phiên dịch và liên lạc… Kể từ nay ông Lò Văn Hặc coi như người đại diện chính quyền cách mạng lâm thời huyện Điện Biên (Lai Châu). Mọi công việc ông Hặc sẽ cùng bàn bạc với Ban chỉ huy đại đội Vệ quốc đoàn giải quyết, lãnh đạo Nhân dân làm ăn, đánh giặc bảo vệ địa phương, nuôi dưỡng quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, phòng chống giặc Pháp và thổ phỉ cướp phá…  Sau một thời gian hoạt động tại Lào, ông Lò Văn Hặc về Việt Bắc, tham gia kháng chiến và được giao nhiều trọng trách, thủ lĩnh của cộng đồng người Thái ở Điện Biên.
Đặc biệt trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, sau khi ổn định ở vị trí mới tại Mường Phăng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần kiêm Chủ nhiệm Hậu cần chiến dịch Đặng Kim Giang đã tổ chức cuộc họp với đại diện các cơ quan của tỉnh Lai Châu (gồm 12 người), đứng đầu là ông Lò Văn Hặc, Chủ tịch Khu tự trị Thái - Mèo. Hai bên đã thống nhất cách chỉ đạo, điều hành công tác huy động lực lượng tối đa bảo đảm hậu cần, đặc biệt là với địa phương tổ chức ngay cho các đơn vị dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong mở đường, vận chuyển lương thực thực phẩm, đạn dược, thuốc men với những phương tiện là xe thồ, ngựa, gồng gánh phục vụ theo yêu cầu chiến dịch. Sự phối hợp nhịp nhàng, tin cậy lẫn nhau giữa chỉ huy của hai lực lượng Hậu cần quân sự và Hậu cần Nhân dân và giữa hai ông Đặng Kim Giang, Lò Văn Hặc trở nên thân thiết, mẫu mực trong hơn 90 ngày diễn ra và kết thúc thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ.
Ông Hặc sau này đã làm đến Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội… Ông về nghỉ hưu và qua đời vào năm 1984 trong sự thương tiếc vô hạn của đồng bào các dân tộc Điện Biên - Lai Châu nói riêng và Tây Bắc nói chung.

16. Đường Tô Vĩnh Diện 

Có điểm đầu giao với TL127 (tại Km30+600), điểm cuối giáp với Trụ sở Đài truyền thanh - truyền hình huyện, chiều dài 471m, chiều rộng 13,5m.
Anh hùng Liệt sĩ Tô Vĩnh Diện (1924-5/1953), Anh hùng Lực lượng Vũ Trang Nhân dân (Truy phong; 7/5/1955), khi hy sinh, anh là Tiểu đội trưởng pháo cao xạ 37 ly thuộc Đại đội 827, Tiểu đoàn 394, Trung đoàn 367.
Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Nhất.
Tô Vĩnh Diện sinh trưởng trong một gia đình nghèo, ở xã Nông Trường, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Lên 8 tuổi đã phải đi ở cho địa chủ. Suốt 12 năm đi ở, anh phải chịu bao cảnh áp bức bất công. Năm 1946, anh tham gia dân quân ở địa phương. Năm 1949, đồng chí xung phong đi bộ đội.
Tháng 5 năm 1953, quân đội ta thành lập các đơn vị pháo cao xạ để chuẩn bị đánh lớn. Tô Vĩnh Diện được điều về làm tiểu đội trưởng một đơn vị pháo cao xạ. Trong quá trình hành quân cơ động trên chặng đường hơn 1000 km tới vị trí tập kết để tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, anh luôn luôn gương mẫu làm mọi việc nặng nhọc, động viên giúp đỡ đồng đội kéo pháo tới đích an toàn.
Trong lúc kéo pháo qua những chặng đường khó khăn nguy hiểm, anh xung phong lái để bảo đảm an toàn cho khẩu pháo. Trong lúc kéo pháo cũng như lúc nghỉ dọc đường, Tô Vĩnh Diện luôn luôn nhắc đồng đội chuẩn bị chu đáo và tự mình đi kiểm tra tỉ mỉ đường dây kéo pháo, xem xét từng đoạn đường, từng cái dốc rồi phổ biến cho anh em để tránh những nguy hiểm bất ngờ xẩy ra.

Kéo pháo vào đã gian khổ, hy sinh, kéo pháo ra càng gay go ác liệt, anh đã đi sát từng người, động viên giải  thích nhiệm vụ, giúp anh em xác định quyết tâm cùng nhau khắc phục khó khăn để đảm bảo thắng lợi.

Qua 5 đêm kéo pháo ra đến dốc Chuối, đường hẹp và cong rất nguy hiểm. Tô Vĩnh Diện cùng đồng đội Ty xung phong lái pháo. Nửa chừng dây tời bị đứt, pháo lao nhanh xuống dốc, anh vẫn bình tĩnh giữ càng, lái cho pháo thẳng đường. Nhưng một trong bốn dây kéo pháo lại bị đứt, pháo càng lao nhanh, anh Ty bị hất xuống suối. Trong hoàn cảnh hiểm nghèo đó, Tô Vĩnh Diện hô đồng đội: “Thà hy sinh, quyết bảo vệ pháo” và anh buông tay lái xông lên phía trước, lấy thân mình chèn vào bánh pháo, nhờ đó đơn vị kịp ghìm giữ pháo dừng lại.

Tấm gương hy sinh vô cùng anh dũng của đồng chí Tô Vĩnh Diện đã cổ vũ mạnh mẽ toàn đơn vị vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu thắng lợi.
17. Đường Võ Thị Sáu 
Là đường có điểm đầu giao với TL127 (tại Km31+700), điểm cuối tiếp giáp với nghĩa trang Nhân dân thị trấn Nậm Nhùn, chiều dài 615m, chiều rộng 13,5m.
Võ Thị Sáu tên thật là Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1935, quê ở Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa.Chị rất vui tính, lúc nào cũng cười cũng hát.Chị thích thêu thùa, may vá, rất yêu hoa, nhất là hoa Lê-ki-ma.

Năm 12 tuổi chị được anh trai giác ngộ cách mạng.Chính mắt chị cũng đã chứng kiến cảnh giặc Pháp và bạn Việt gian hà hiếp, giết chóc đồng bào, tàn phá quê hương mình.Vì vậy, chị sớm biết căm thù giặc và theo anh trái trốn lên chiến khu giúp cách mạng trong mọi việc.

Năm 14 tuổi (1949), chị nhận nhiệm vụ đầu tiên cách mạng giao cho.Về Đất Đỏ, chị dùng lựu đạn giết được một tên quan ba Pháp và làm bị thương 23 tên lính giặc.Sau đó, chị ở lại Bà Rịa làm nhiệm vị điều tra tình hình địch và tiếp tế cho chiến khu.Năm 1950, chị mang lựu đạn về giết tên cai tổng Tòng, một tên bán nước đại gian ác ở ngay làng.Lần đó chị bọn đế quốc bắt giam.

Ròng rã gần 3 năm trời, chị Sáu bị chúng đưa từ nhà giam này đến nhà giam khác.Chúng dùng cùm kẹp, tra tấn dã man rồi lại ngon ngọt dị dỗ hòng bắt chị cung khai tổ chức và cán bộ cách mạng.Nhưng lúc nào chị cũng kiên gan, không hé môi nửa lời.Cùng kế, chúng đưa chị ra Côn Đảo rồi tìm cách giết chị.

Biết rõ âm mưu của địch song chị vẫn hần nhiên,vui tươi, tin tưởng vào tiền đò tất thắng của cách mạng Việt Nam.Quân thù quyết định thủ tiêu chị.Chị ra pháp trường với vụ cười và tiếng hát trên môi.Không chịu để bọn lính bịt mắt mình, người con gái vinh quang vùng Đất Đỏ hiêng ngang nhìn vào cả nòng súng của chúng đang tua tủa nhằm vào ngực mình, dõng dạc hô to:

- Việt Nam hoàn toàn độc lập và thống nhất muôn năm !

- Hồ Chủ Tịch muôn năm !

Phẩm chất cao đẹp cùng cái chết hiên ngang của chị đã có sức cổ vũ lớn tới các đồng chí bị đầy đọa ở côn đảo ngày ấy cũng như về sau này trong thời kì Mỹ - Diệm đen tối.
18. Đường Bế Văn Đàn
Là đường đi vào bản Noong Kiêng, có điểm đầu giao với đường TL127 (đầu cầu Nậm Nhùn), điểm cuối là điểm trường Noong Kiêng, chiều dài 1.004m, chiều rộng 5m.
Bế Văn Đàn: Đồng chí Bế Văn Đàn sinh năm 1931, người dân tộc Tày, quê ở xã Quang Vinh (nay là xã Triệu Ấu), huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, 
Cuộc kháng chiến chống Pháp của Việt Minh đang ở giai đoạn quyết liệt, Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định mở chiến dịch Đông Xuân năm 1953 - 1954, đơn vị hành quân đi chiến dịch, Bế Văn Đàn làm liên lạc tiểu đoàn.
Bế Văn Đàn vượt qua lưới đạn dày đặc của quân Pháp, xuống truyền đạt mệnh lệnh cho đại đội kịp thời, chính xác. Trong khi đó, trận chiến đấu diễn ra ngày càng ác liệt hơn, Bế Văn Đàn được lệnh ở lại đại đội chiến đấu. Bế Văn Đàn bị thương, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Trong lúc lấy thân mình làm giá súng, Bế Văn Đàn bị hai vết thương nữa và hy sinh, hai tay vẫn còn ghì chặt súng trên vai mình.
Hình ảnh "Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng" trở thành một trong những tấm gương tiêu biểu trong Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ Chiến tranh Đông Dương. Bế Văn Đàn lúc hy sinh là tiểu đội phó, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; được truy tặng Huân chương chiến công hạng nhất và được bình bầu là chiến sĩ thi đua số một của tiểu đoàn; Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương quân công hạng nhì...
19. Đường Nguyễn Hữu Thọ

Là đường đi sang xã Nậm Manh có điểm đầu giao với đường TL127 (đầu cầu Nậm Nhùn), điểm cuối là đầu cầu Nậm Manh, chiều dài 1.208m, chiều rộng 9,5m.
Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 24/12/1996) là luật sư, chính khách Việt Nam. Ông là Phó Chủ tịch nước Việt Nam (1976-1980), Quyền Chủ tịch nước Việt Nam (từ ngày 30/3/1980 đến ngày 4/7/1981), Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam (1980 -1992), Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa VII và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1988 - 1994); trong Chiến tranh Việt Nam, ông là Chủ tịch đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Năm 1951 luật sư Nguyễn Hữu Thọ bị chính quyền của thực dân Pháp bắt giữ, lưu đầy tại bản Giẳng, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Chúng đinh ninh rằng sự hoang hoải nơi thâm sơn phía thượng nguồn sông Đà với sự khắc nghiệt của khí hậu và những cơn sốt rét giữa rừng già sẽ là vũ khí lợi hại để thủ tiêu hoặc làm mai một ý chí cách mạng của ông Nguyễn Hữu Thọ.
Nhưng không, gian khó càng hun đúc ý chí người cách mạng và ở nơi đây luật sư lại nhận được sự yêu thương, chở che của bà con dân bản. Tại bản Giẳng (Mường Tè) ông đã được gia đình trưởng bản Lý Văn Màn cùng bà con dân bản hết mực chăm sóc, sẻ chia.

Trong tâm thức của bà cũng như người dân nơi đây, ông Nguyễn Hữu Thọ là người rất gan dạ, dù ốm, đau bệnh tật như thế nào ông không bao giờ kêu than. Trước mọi lời dụ dỗ, dọa nạt của bọn quan Pháp nhưng ông luôn giữ thái độ khảng khái, đầy khí phách. Thường vào buổi tối bà con dân bản lại tập trung tại lán của ông để được ông dạy tiếng phổ thông, chữ quốc ngữ.
Sau 8 tháng gắn bó với bà con, cùng bà con tăng gia sản xuất, dạy dân bản cấy cày, đầu năm 1952 luật sư Nguyễn Hữu Thọ bị thực dân di rời tới nơi khác. Trước lúc chia tay, ông không quên dặn bà con một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ và tin tưởng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. 
03 tuyến phố gồm các phố sau:

1. Phố Vừ A Dính: 
Có điểm đầu giao với đường N5 (tại nút N34*/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Giáo dục - Y tế và Thương mại - Dịch vụ huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), điểm cuối giao với đường Quảng Trường (tại nút N23*/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Giáo dục - Y tế và Thương mại - Dịch vụ huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), chiều dài 270m, chiều rộng 13,5m.
Anh hùng Lực lượng vũ trang Vừ A Dính, dân tộc Mông, sinh ngày 12/9/1934 tại bản Đề Chia, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên).

Vừ A Dính là con thứ ba của ông Vừ Chống Lầu (sinh năm 1899) và bà Sùng Thị Plây (sinh năm 1901). Gia đình Vừ A Dính là cơ sở cách mạng của huyện Tuần Giáo.

Năm 13 tuổi, Vừ A Dính làm nhiệm vụ canh gác, liên lạc, tiếp tế gạo, muối cho nhân dân bị thực dân Pháp bao vây Đến năm 1949 anh vừa đủ điều kiện gia nhập bộ đội Việt Minh. Trong 1 lần liên lạc, quân Lê dương Pháp vây bắt được Vừ A Dính và yêu cầu anh chỉ điểm nơi ở của cán bộ Việt Minh. Vừ A Dính chống lại và bị tra tấn, nhưng Pháp và Quốc gia Việt Nam không khai thác được tin tức gì. Vào chiều tối ngày 15/6/1949, quân Pháp đã bắn và treo anh lên cây đào cổ thụ ở Khe Trúc gần đồn Bản Chăn. Anh hy sinh khi chưa tròn 15 tuổi.

2. Phố Lê Quý Đôn: 
Có điểm đầu giao với đường Quảng Trường (tại nút N16/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Giáo dục - Y tế và Thương mại - Dịch vụ huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), điểm cuối giao với đường D9 (tại nút N17/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Giáo dục - Y tế và Thương mại - Dịch vụ huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), chiều dài 120m, chiều rộng 13,5m.

Lê Quý Đôn: Tên húy, tên gọi khác: Tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường


Quê quán: Làng Diên Hà, huyện Diên Hà, trấn Sơn Nam (nay thuộc
Hưng Hà, Thái Bình)



Niên đại: 1726 - 1784



Chức nghiệp: Nhà Văn hóa, Sử gia thời Lê Trung Hưng


Công trạng: Ông làm quan thời Lê Trung Hưng, là nhà thơ, nhà bác học
lớn của Việt Nam thời Phong Kiến. Thủa nhỏ nổi tiếng là người ham học, thông
minh. Năm 1743, ông đỗ Giải nguyên, năm 1752 đỗ Nhất giáp. Ông từng đi sứ
Trung Quốc và giữ nhiều chức vụ quan trọng của triều đình. Ông là tác giả của
nhiều công trình đồ sộ về lịch sử, văn học, văn hóa, triết học … có thể kể đến
như: Đại Việt thông sư, Phủ biên tạp lục, Quần thư khảo biên, Bắc sử thông lục,
Vân đài loại ngữ…
3. Phố Hoàng Công Chất: 
Có điểm đầu giao với đường Quảng Trường (tại nút N2/Bản đồ quy hoạch giao thông/Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), điểm cuối là Trụ sở UBND thị trấn Nậm Nhùn (hiện tại), chiều dài 165m, rộng 13,5m.

Hoàng Công Chất là thủ lĩnh một cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài chống lại triều đình vua Lê - chúa Trịnh của thế kỷ 18. Ông sinh năm 1706 tại Nguyên Xá (Vũ Thư, Thái Bình).

Thế kỷ 18, các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài chống lại triều đình liên tiếp bùng nổ. Hoàng Công Chất và Nguyễn Hữu Cầu theo Nguyễn Cừ, Nguyễn Tuyến hoạt động ở vùng Sơn Nam (Thái Bình - Hưng Yên ngày nay). Xuất trận lần đầu tiên, nghĩa quân của ông đã đánh tan quân của triều đình Lê - Trịnh tại bến sông Đai Lan, giữ được bình yên cho nhân dân ăn tết Canh Thân (1740). Cuối năm 1740, cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ và Võ Trác Oánh tan vỡ. Ông tập hợp được hàng ngàn nông dân vác cuốc, thuổng, cày, bừa, gậy gộc tiếp tục hoạt động. Nghĩa quân thường dùng thuyền nhỏ “ra vào nơi cỏ rậm, bùn lầy” chiến đầu rất linh hoạt ở vùng đồng bằng nhiều sông lạch và đầm lầy. Năm 1743, nghĩa quân giả vờ đầu hàng rồi bất thần đánh chiếm và làm chủ hoàn toàn phủ lỵ Khoái Châu.

Tháng 8 năm Ất Sửu (1745), Trịnh Doanh sai Hoàng Ngũ Phúc và Phạm Đình Trọng hợp sức đối phó với Nguyễn Hữu Cầu ở mạn Xương Giang, bỏ lại Thường Tín - Phú Xuyên ở phía nam trống vắng. Nắm được thế trận hở đó, Hoàng Công Chất đã bí mật điều quân về Phú Xuyên, đánh chiếm Phù Vân và đặt đại bản doanh tại Văn Hoàng. Nghĩa quân cũng tổ chức quân mai phục, bắt và giết Hoàng Công Kỳ - viên trấn thủ Sơn Nam.

Tháng giêng năm Tân Mùi (1751), Nguyễn Hữu Cầu thất thủ ở Nghệ An, tháng hai, Nguyễn Danh Phương thua trận và bị bắt ở thành Ngọc Bội gần Hương Canh…

Trước tình hình đó, Hoàng Công Chất cùng với người thân cận của mình là Nguyễn Khắc Thành đã rút quân khỏi Sơn Nam vào Thanh Hoá tổ chức lại lực lượng để đánh phong kiến Lê - Trịnh lâu dài. Từ đó, ông cùng Nguyễn Khắc Thành dần dần phát triển địa bàn hoạt động và xây dựng cứ điểm của nghĩa quân ngược tuyến lưu vực sông Mã.

Đầu thế kỷ 18, tại Mường Thanh xuất hiện giặc Phẻ từ phương Bắc tràn xuống, cướp phá, giết hại dân lành. Đầu những năm 40 của thế kỷ 18, giặc Phẻ chiếm được Mường Thanh và đóng quân trong thành Sam Mứn, - vốn là thành của người Lự bị Chẩu Pạ Tín Toòng - cướp phá khắp nơi đến tận Thuận Châu (Sơn La). Hiện nay, trong dân gian Thái vẫn lưu truyền các sự tích nói về sự xuất hiện một số địa danh ghi dấu ấn tội ác của giặc Phẻ như Hồng Cúm, Tông Khao. Theo Quam tô mường (bộ sử của người Thái ở Tây Bắc), vào một đêm thanh vắng, mọi người đang yên giấc ngủ say, bỗng nhiên giặc Phẻ ập đến cướp, đốt bản làng. Mọi người giật mình tỉnh giấc vội địu con, ôm lấy cúm, bem - vật đựng của cải quý chạy thục mạng ra đến khe suối, nước lũ. Giặc đuổi theo, phải vứt hết “cúm, bem”, địu con vượt qua suối chạy thoát thân. Từ đó người ta đặt khe suối này tên là Hong Cúm. Hồi ấy, tướng Phẻ là Chẩu Phạ Tín Toòng đóng đại bản doanh tại một quả đồi mang tên Pu Văng (nay gọi là đồi Độc Lập). Dưới chân Pu Văng là cánh đồng mang tên Tông Khao. Tông là đồng ruộng, còn Khao là trắng. Đó là nơi giặc Phẻ dìm trẻ em, đàn bà chửa phơi xác “trắng cả cánh đồng”.

Các thủ lĩnh người Thái là Lò Văn Ngải, Lò Văn Khanh đứng lên tập hợp, lãnh đạo dân Mường Thanh chống giặc. Song lực còn yếu, nghĩa quân chịu nhiều tổn thất, phải rút lên vùng núi cao bảo toàn lực lượng. Năm 1752, nghĩa quân Hoàng Công Chất đã làm chủ được Mường Ét (Xốp Ét), Mường Xằm (Sầm Nưa), Mường Xon, Mường Pở, Mường Cảu (nay là địa bàn tỉnh Hủa Phăn, Lào). Tại đây, Hoàng Công Chất đã tiếp xúc với những người Thái lánh nạn giặc Phẻ trong đó có hai tướng Ngải và Khanh. Hai bên liên kết với nhau để cùng chống lại giặc Phẻ.

Trong các năm 1751 - 1754, lực lượng nghĩa quân Hoàng Công Chất chỉ huy từ Mường Lói, Mường Lèo trên đỉnh núi cao đổ ập xuống góc phía tây vùng lòng chảo Mường Thanh, nhiều lần đánh chiếm thành Sam Mứn. Tuy nhiên, do được thành được xây dựng kiên cố, quân Hoàng Công Chất đánh nhiều lần không hạ được. Cuối cùng, ông phải lập mưu để tướng Ngải và Khanh trá hàng. Chẩu Phạ Tín Toòng thấy Ngải, Khanh là người Thái đã phản lại chủ tướng người Kinh là Hoàng Công Chất về với mình nên chấp thuận. Đồng thời, nghĩa quân cũng cài các nghĩa sĩ người Thái, Lào, Khơ Mú, Lự vào hàng ngũ giặc Phẻ.

Ngày 10/5/1754, Hoàng Công Chất chỉ huy nghĩa quân mở trận tấn công phía tây sông Nậm Rốn, phối hợp với các tướng Ngải, Khanh đánh ra, tiêu diệt hơn 2000 quân giặc. Chẩu Pạ Tin Toòng bỏ thành chạy đến Pú Văng (chân đồi Độc Lập ngày nay) thì bị nghĩa quân đánh bắt sống. Mường Thanh cùng toàn bộ vùng Tây Bắc được giải phóng hoàn toàn. Nghĩa quân đã đem tướng giặc ra cánh đồng Tông Khao xử chém như để báo oán cho những oan hồn đàn bàn, trẻ con bị chúng sát hại tại nơi này.

Chiến thắng của nhân dân các dân tộc Tây Bắc năm 1754 dưới sự chỉ huy của Hoàng Công Chất có thể được xem như một chiến thắng “Điện Biên Phủ”. Bởi đây cũng là một chiến thắng đã giải phóng hoàn toàn vùng này khỏi sự chiếm đóng của một đội quân xâm lược tàn ác. Hoàng Công Chất tuy là “giặc” của chính quyền phong kiến Lê - Trịnh nhưng tại đây ông lại được nhân dân ở tin yêu, tôn thờ như một vị vua bởi những công lao không chỉ trong việc tiễu trừ giặc Phẻ mà còn có công khai phá, xây dựng kinh tế vùng biên nay. Hai chiến thắng cách nhau tròn 200 năm, được làm nên bởi tinh thần đoàn kết xuôi – ngược và những người anh hùng dân tộc mãi sẽ đi vào trang sử hào hùng của dân tộc cả nước nói chung và miền Tây Bắc nói riêng.

V. KẾT LUẬN

Đề án đặt tên đường, phố, công trình công cộng của huyện Nậm Nhùn được phê duyệt và triển khai thực hiện sẽ là điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn./.
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